dennoch.lied vertaald

[vers 1-3 ]

God is groot (Em)
God is klein

God is jou

God is mijn

God is ver

God is dicht

God is hier

God is licht

God is vrouw
God is man
God is rouw
God is fun
God is mens
God is hart
God is blij
God is smart

God is dag
God is nacht
God is sterk
God is pracht
God is brood
God is wijn
God is samen
hier te zijn

(C) God is water, God is land
God is huis, en God is zand

(D) God is gist'ren, God is morgen

God verschijnt, en is verborgen
(C) God is die, die veel belooft

Het hemelrijk, het laatste woord
(D) God is schaduw, God is licht

God is kerk, is dat verplicht?!

[vers 4-6]

God is wild (Em)
God is tam

God is blind

God is lam

God is liefde

God is haat

God is twijfel
Goede raad

God is bi

God is trans
God is eeuwig
God is dans
God is zwart
God is wit
God is wat?
God is pit

God is luid

God is stil
Niemand weet
wat God wil
God is snel

God is traag
God is antwoord
God is vraag

(C) God is almacht, die het al maakt
Als het leven, kant noch wal raakt
(D) Raak mijn ziel dan, als de nacht valt

Ziedaar duister, ik roep halt!

(C) God verslagen, God is schande

De geruchten, allerhande

(D) Kijk hoe zwak, ons huis gekraakt

Is de kerk door God gemaakt?!

[REFREIN]
Em D C
nog steeds ga ik hier ter kerke
Em D c/G (D)

al is ze niet mee met de tijd

Em D C
nog steeds ga ik hier ter kerke
Em D C/G (D)

al zijn de stoelen wel erg leeg

Em D C
en toch ga ik hier ter kerke
Em D C/G (D)

ook al ontbreekt de dynamiek

Em D C
en toch ga ik hier ter kerke
Em D C/G

'k geloof nog in verandering
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